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Spoken

Wat is een spook?

Volgens oude verhalen is een spook ook de ziel van een 
overleden persoon. De ziel kan niet tot rust komen en komt 
letterlijk ‘spoken’ bij de levenden.

Waar komt de naam vandaan?

Het woord ‘spook’ komt van het middeleeuwse ‘spoik’. Dat 
betekent ‘nachtelijke verschijning’.
Een ‘mare’ is een geest of spook. Had je ooit al eens een 
nachtmerrie? Dan weet je dat het niet over een paard gaat, 
maar over een enge droom!

  

1   wit of bijna doorzichtig

2   holle ogen

3   kan door muren lopen

4   zweeft meestal een eindje boven de grond
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Zwarte kat

Wat is een zwarte kat?

Vroeger dachten de mensen dat als je een zwarte kat 
zag, dat ongeluk zou brengen. Nu nog zijn er mensen die 
dat geloven en zwarte katten het liefst uit de weg gaan. 
Daardoor zijn er heel wat zwarte katten gedood!

Waar komt de naam vandaan?

De naam ‘kat’ komt van het Latijnse ‘felis catus’. Dat 
betekent ‘katachtige’. Een ander woord voor kat is 
‘dakhaas’. Waarschijnlijk omdat onze harige vrienden zo 
gemakkelijk op het dak lopen.

Wist je dat …   

➜ �… het uur tussen twaalf en één (middernacht dus) het 
spookuur wordt genoemd? Dat komt omdat de nacht 
dan het donkerst is.

➜ �… een ‘spookschip’ een schip is zonder bemanning? 
‘De vliegende Hollander’ is zo’n legendarisch5 schip. Je 
kunt er in de Efteling een ritje op maken.

➜ �… ‘gootspoken’ kleine beeldjes zijn die mensen in hun 
goten zetten? Ze vertellen iets over de bewoners van 
het huis.
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Wist je dat …   

➜ �… een zwarte kat in het Verenigd Koninkrijk geluk 
brengt en een witte kat ongeluk?

➜ �… een kat negen levens zou hebben? Dat komt 
doordat katten vaak halsbrekende toeren6 uithalen. 
Toch komen ze meestal op hun pootjes terecht.

➜ �… de Egyptenaren katten vereerden als goden? Als 
een farao in zijn piramide begraven werd, werd de kat 
meestal mee begraven. Soms leefde ze nog!

1   klauwen

2   scherpe nagels

3   groene ogen

4   zwarte pels, die soms blauw lijkt
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Weerwolven

Wat is een weerwolf?

Een weerwolf komt in mythes en legendes voor. Het is een 
mens die in een wolf verandert. Dat gebeurt ‘s nachts, bij 
volle maan. Dan verslindt hij alles wat op zijn pad komt! 
Deze wolfman wil je echt niet ontmoeten.

Waar komt de naam vandaan?

De naam ‘weerwolf’ is heel oud. Die komt uit het 
Oergermaans, een oude taal. Daar klonk de naam als 
‘wera wulfa’. ‘Wera’ betekent man. ‘Wulfa’ is wolf.

1   harig lijf

2   benen en armen breken en genezen snel

3   scherpe tanden

4   klauwen

5   verwilderde blik
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Vampiers

Wat is een vampier?

Een vampier is een mythisch wezen dat bloed zuigt. Hij 
doet dat door in de nek van het slachtoffer te bijten.
Door verhalen als ‘Dracula’ van Bram Stoker kreeg de 
vampier meer bekendheid bij ons.

Waar komt de naam vandaan?

Het woord ‘vampier’ komt van het Servisch. Daar betekent 
het ‘vleermuis’. Het is ook verwant aan het woord voor 
‘vliegen’.

Wist je dat …   

➜ �… er een ziekte bestaat die ‘lycantropie’ heet? De 
zieke denkt dat hij een wolf is en gedraagt zich ook zo.

➜ �… professor Lupus in Harry Potter ook in een weerwolf 
verandert?

➜ �… men vroeger dacht dat mensen die aan 
hypertrichose7 leden een wolf waren? Die mensen 
hadden echter alleen last van veel lichaamshaar …

➜ �… rabiës of hondsdolheid een ziekte is? Je krijgt ze 
als je gebeten wordt door een hond, een vleermuis 
of een vos die besmet is met het virus. De zieke krijgt 
woedeaanvallen en schuim op zijn mond. Gelukkig zijn 
we allemaal ingeënt tegen die ziekte!
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Wist je dat …   

➜ �… iemand die gebeten wordt door een vampier, zelf 
een vampier wordt?

➜ �… een vampier niet tegen daglicht kan? Daarom zwerft 
hij meestal ‘s nachts rond.

➜ �… er een ziekte bestaat die ‘porfyrie’ heet? Die mensen 
kunnen niet tegen daglicht, waardoor ze heel bleek 
zijn. Ze komen immers nooit in de zon!

➜ �… een vampier niet van look houdt?

1   scherpe hoektanden

2   lijkbleek

3   bloeddoorlopen ogen

4   ouderwetse kleding

5   slaapt in een doodskist
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Zombies

Wat is een zombie?

Een zombie is een ‘ondode’. Dat betekent dat iemand 
eigenlijk niet dood is, maar ook niet levend. Het lijk komt 
tot leven door magische krachten. Dat kan ook door een 
experiment dat mislukt of door een virus. Net als een 
vampier is een zombie erg gevaarlijk.
Zombies zijn vandaag erg populair in films of stripverhalen.

Waar komt de naam vandaan?

Het woord ‘zombie’ zou van het West-Afrikaanse woord 
‘nzambi’ komen. Daar betekent het ‘god’ of ‘iets wat men 
aanbidt’. In het Spaans betekent het ‘geest’ of ‘schaduw’.

1   lijkbleek

2   bloeddoorlopen ogen

3   meestal gewond

4   lege, starende blik

5   niet levend, maar ook niet dood
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Wist je dat …   

➜ �… een ‘zombiecomputer’ een computer is die besmet is 
met een virus?

➜ �… een zombie geen emoties heeft en op niets 
reageert?

➜ �… je in sommige verhalen zout in de mond van een 
zombie moet strooien? Zo herinnert hij zich dat hij dood 
is. Best wel eng, niet?


