Olivia wil een
huisdier




In het grote huis

- waar zelden iets valt te beleven -

klinkt er gekrijs, een boze roep,

een stem die hard, héél hard, gaat beven.
Olivia gilt. Ze wil ... Wil ... WIL

een poes, een vogel, desnoods ... een mier?

Olivia wil een huisdier!

‘Een huisdier is een hele last.
Zoek eerst een dier dat bij jou past,” zegt mama

Olivia zucht.

Pfffff ...

Maar ze maakt meteen

een lijst

van beesten die ze kent,

van dieren, lief en schattig ook,
die ze het liefst verwent.

Dit plan zal lukken, denkt ze fier.
Ik, Olivia, krijg een huisdier.

Papa zegt:
‘Zo’n diertje is een hele last.
Wees zeker dat het bij jou past.’






De lijst wordt lang en ook wat vreemd.
De zesde plaats gaat naar ... Een eend!
De hond, die staat heeeeel bovenaan.
Want daarmee kan ze wandelen gaan.

De kat - op twee - moet kopjes geven.

Op drie? Een vogel die nog lang zal leven.
Daarna een vis. Een grote, geen sprotje.
Op vijf, een superlief marmotje’.

De eend staat ergens tussenin.

En dan is er de pinguin.

Ze overweegt nog een giraf.

Maar sluit daarmee de lijst niet af.

Want een schildpad lijkt ook een goede keuze.
Of een aap. Dat is pas reuze!

Lollig, drollig, mollig, wollig.
Misschien een schaap, dat krijgt een lam.
Beestig lief, maar veel te tam.

Een panter? Mooi, maar ... te gevaarlijk.
Hyena’s lachen onbedaarlijk.

Dan liever een valk of zelfs een gier.

Of een redelijk ruw huisdier.

Een om kunstjes aan te leren.

Om de klas te imponeren?.
Werelddierendag?, die wordt vast fijn.
Het mooiste dier zal van Olivia zijn.



Olivia leest de lijst

aan mama voor.

Die kijkt verbaasd.

Een omnivoor*?

Een waterrat? Een civetkat®?

Een wrattenzwijntje? Een heel kleintje?

Een haan, die wijst het Noorden aan.
‘Of een kip, maar geen gewone,’ zegt Olivia sip.

‘Wees redelijk, kind,” zei mama toen.

‘Wie wil er nu een parelhoen?’

‘IkI” schreeuwt Olivia.

Een kip met kralen rond haar nek? Toch al te gek!




‘Nee, Olivia, nee. Een hoentje® kiezen lijkt me dom
Want weet je wie allergisch is?

Ja, jij!

Kies een goudvis!’ riep zij.

‘Een goudvis,’ zegt Olivia, ‘is veel te klein.

Mag het een babywalvis zijn?’

‘Wat eet zo’n dier? Plankton’? Kriel®? Of pissebedjes®?’
Olivia heeft al binnenpretjes.

Ze zoekt het op:

Wie een huisdier wil, die staat ook borg
voor alle aandacht en voor zorg,
staat in haar mooiste dierenboek.




